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“Heel leuk dat we voor Waidmannsheil worden geïn-
terviewd want het blad heeft ons bij elkaar gebracht.” 
Robin de Bruine legt samen met zijn vriendin Nadine 
Mulderij uit hoe het zit: “Ik zeg Waidmannsheil maar 
eigenlijk is het Igor Timmermans. Ik had nog maar kort 
mijn jachtakte en was op zoek naar contacten in de 
jacht. Op Facebook werd ik ‘vriend’ met Igor omdat ik 
reageerde op een paar berichten. Nadine, ook ‘vriend’ 
van Igor, zat wat te bladeren in zijn vriendengroep, 
zag een puike foto van mij – compleet met een stoere 
Browing maxus camouflage – en stuurde mij een per-
soonlijk bericht. De vonk sloeg over en zo is het contact 
gelegd.”

De Wolfstak
Nadine neemt het even over: “Het wordt nog leuker. Op onze 
eerste date vertelde ik Robin dat ik een keer met een artikel 
in Waidmannsheil - 2013 WMH nummer 18 - heb gestaan.” 
Robin weer: “Laat dat nou net de Waidmannsheil zijn die ik 
kreeg bij Jachthuis Leimuiden toen ik daar een doos patronen 
kocht. Ik herinnerde me het artikel nog goed want dat was een 

leuk verhaal door een mooie vrouw met prachtige foto’s van de 

Wolfstak, een majestueus hert op de Hoge Veluwe.”

Evenknie

Robin, van oorsprong een kleinwild jager, jaagt al een jaar 
of acht. Nadine jaagt nog niet, maar ondanks dat vindt hij in 
haar geregeld zijn gelijke wanneer ze samen naar de Veluwe 
gaan. “Hé, daar loopt een haas,” roept Robin. Nadine ziet hem 
niet meteen, maar bij: “Kijk, een ree!”, is het Robin die even 
moet zoeken. Hij vertelt vol trots: “Mijn eerste herten, zwijnen, 
moeflons en damherten heb ik allemaal gezien door en met 
Nadine.”

Met de boswachter mee
Nadines relatie met de natuur begint als ze nog klein is. Ze 
mag vaak met haar ouders mee naar het bos. Een korte periode 

zijn vrienden en uitgaan belangrijker dan de natuur maar al 
snel pakt ze haar passie weer op en gaat fotograferen met haar 

vader. Ze zijn frequente bezoekers van de Hoge Veluwe en op 

een keer stonden ze met een aantal andere bezoekers langs 

de kant van de weg. De boswachter neemt wat kinderen mee 

om de herten te voeren waarop de vader van Nadine vraagt 
of zijn dochtertje ook een keer mee mag. De boswachter kijkt 
een beetje vreemd op als hij een volwassen vrouw ziet, maar 
goed, ze mag mee. Sterker nog, vanaf dat moment is ze bijna 
drie maanden lang - Nadine had even geen werk - zo ongeveer 
iedere dag mee geweest. Het wild observeren, eindeloos foto’s 
maken en heel veel leren over de natuur.

Vijf mollen
Dan Robin, niemand in zijn familie jaagt. Maar hoe kwam het 
dan dat hij toch is gaan jagen? “We verhuisden naar Sassen-

heim en gingen aan de Kaag wonen. Ons huis was omgeven 
met water. Aan de andere kant was een weiland met veel mol-

len. Die zochten op enig moment elders hun heil en zwommen 

naar onze tuin. Dat mollen zwemmen konden, wist ik ook niet. 
Maar die poten zijn net schoepen. Ze zwemmen nog harder 
dan ratten.” Robin zette zijn probleem op het Jachtforum en 
een jager uit de buurt reageerde. Samen zetten ze klemmen en 
in een ochtend ving Robin vijf mollen. De jager, die ook ganzen 
schoot rond Schiphol, vroeg Robin of hij een keer mee wilde. 
Aan het eind van de dag kreeg hij een gans mee. Zo raakte hij 
besmet met het jachtvirus.

Robin behaalt zijn jachtakte en wordt lid van de NOJG. Omdat 
hij jurist is, benaderen ze hem al snel of hij in de juridische 
vraagbaak een rol wil spelen. En niet veel later of hij in het 
bestuur wil. Een bliksemcarrière. 

Fabeltjes
Nadine en Robin werken inmiddels allebei bij de NEPLUVI, 
de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende 
Industrie. Nadine is directiesecretaresse en Robin doet PR en 
communicatie, public affairs en lobbywerk in Den Haag. “Kip, 
het meest veelzijdige stukje vlees, kip!” is een alom bekende 
slogan van NEPLUVI. “Productpromotie is maar een deel van 
mijn werk. Veel belangrijker is het promoten van de sector. De 
wereld is vol vooroordelen over de productie van kippen. Het 

probleem is vergelijkbaar met de jacht. Mensen denken: je 

bent jager dus als je wat wilt schieten, pak je je geweer, gaat 
het bos in en schiet een hert. Zo is het met de pluimveesector 

ook. De consument denkt dat kippen worden volgespoten met 

antibiotica, in kleine kooitjes huizen en vol zitten met hormo-

nen. Mijn taak is deze fabeltjes te ontkrachten.”

Opeten
Ook Nadine is besmet geraakt met het jachtvirus. Ze is de jacht-
opleiding gaan volgen en hoopt in september haar jachtakte 
te hebben. ‘Jacht is anders dan natuurfotografie. Het is fysiek 
een grotere uitdaging en de spanning is van een andere orde. 

Ik ben waarschijnlijk evenveel buiten maar nu met een ander 
doel. Meer gericht op populatiebeheer en voor de pot. Want  
wat we schieten eten we op.”

Mooie keiler

Wat Robin opvalt, is dat jagers veel geld uitgeven aan dure 
geweren en andere zaken: “Investeer eens wat meer in jezelf. 
Koop een boek en vergaar kennis over het wild. Ik zie nog 

teveel dat Nederlandse jagers, zeker in het buitenland, hun 
zaakjes goed voor elkaar hebben maar nauwelijks wat weten 
over het wild dat ze gaan bejagen. Ik heb zelf ervaren dat meer 
kennis ook tot meer succes leidt. Weten hoe het wild reageert 

bij verstoringen, weten waar het heen vlucht, dat soort dingen. 
Daardoor kon ik een mooie keiler schieten.”

De klos
Nog een tip van Robin: “Als je gaat jagen in de polder heb je 
natuurlijk altijd een hond bij je. Maar als dat nou een keer niet 
zo is, neem dan een klosje drijfhout mee met een lange draad 
eraan. Valt een eend of een gans buiten je bereik in het water, 
dan gooi je het klosje erachter en trek je zo de vogel aan de 
kant. En anders maar een nat pak want het wild moet altijd 
binnen komen.”

De honden van Robin en Nadine
Fotografie, jagen, passie voor de natuur. Is er nog meer dat 
jullie delen? “Jazeker”, zeggen ze bijna tegelijkertijd terwijl Na-

dine een foto pakt met 4 honden erop. “Dit zijn onze honden,
twee ruwhaar teckels, een Duitse Staande Korthaar en een  
Cesky Fousek. We zijn met 1 hond begonnen, de Duitse staan-

der. Al snel groeide onze roedel uit en nu hebben we 4 gewel-

dige honden. Uiteraard gaan de honden mee de bossen in voor 
vele wandelingen, voor fotosessies en om te jagen.” Tsja, het is 
wel duidelijk: die twee hebben elkaar helemaal gevonden. En 
wat leuk dat Waidmannsheil daar een rol in heeft gespeeld! 

Naschrift: In september heeft Nadine haar jachtdiploma 
gehaald. Van harte gefeliciteerd en Waidmannsheil!  


